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Heel begrijpelijk maar daarnaast ook heel verdrietig dat we  onze vader, moeder, broer, zus, zoon en 
geliefde momenteel niet kunnen bezoeken.  
Bellen of via Skype kan  maar is zo fundamenteel anders, elkaar aankijken, aanraken, knuffelen is 
juist het belangrijkste. Dat brengt emotie en warmte naar elkaar. 
Dat je er bent, dat telt en haalt gevoelens naar boven die je via andere kanalen minder ervaart. 
 
Wij als familie mogen ons rijk rekenen dat De Wingerd er is, zeker in een ongelooflijk moeilijke tijd als 
deze. 
Na de ervaringen in Gasthuisberg en zeker Kortenberg moet ik er niet aan denken dat er geen plekje 
in woning 1 was vrijgekomen voor Hugo. Daar ben ik heel dankbaar voor geweest en zeker nu 
helemaal. 
 
Vanop deze plek, letterlijk en figuurlijk ver weg wil ik graag mijn respect en grote dank overbrengen 
aan de verpleging/verzorging in het algemeen en in het bijzonder aan hen die in woning 1 werken. 
Ik denk dat ik namens alle familie kan spreken, dank, dank, heel veel dank!  
 
Ik hoop binnenkort weer naar mijn 2e thuis te kunnen komen, De Wingerd in Leuven. 
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